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Goed nieuws voor iedereen die gisteren (08-02-2014) de eerste aflevering
van Rotterdam (de wereldreis van de Oosterschelde in 13 videobrieven) heeft
gemist. Ook vandaag (09-02-2014) zend RTV Rijnmond deze aflevering nog uit.
En vooriedereen die RTV niet kan ontvangen hierbij de link naar de
uitzending op internet.

Echt zeer de moeite waard!

https://vimeo.com/86122919

De Oosterschelde loopt vandaag het Beagle kanaal weer binnen en begint
volgende week aan de lange tocht richting Rotterdam. Op 30 april, om 16:00
uur is de feestelijke aankomst in de Veerhaven.

Nog ruim 9500 mijl voor de boeg dus, maar wij zijn al hard bezig aan het
seizoen 2014. Geholpen door alle positieve publiciteit die de wereldreis
van de 'Oosterschelde' oplevert moet de rederij proberen de totaal
ingestorte dagtochtenmarkt weer vlot te trekken. Dat zal nog niet
meevallen en ik vraag daarbij jullie aller hulp. In mei en begin Jjuni is
de 'Oosterschelde' beschikbaar voor wie maar wil in Rotterdam en
omstreken.

Het schip is prachtig en absoluut uniek en dat we nu met succes rond de
wereld varen is een enorme prestatie en getuigt van ondernemingszin,
doorzettingsvermogen en durf. En als Jje toch eens iets te vieren, te
vergaderen, te ondertekenen, etc. hebt, waarom dan niet aan boord van de
Oosterschelde. De prijzen zijn al jaren niet verhoogd, dus daar zal het
niet aan liggen. Als extraatje kom ik bij iedere vaartocht graag een
gloedvol betoog houden over het ondernemen van een dergelijk waagstuk (die
reis).

Kortom: ik schakel u allemaal graag in als 'Postillon d'Amour' en hoop
dat jullie de komende weken bij jullie relaties de 'Oosterschelde' onder
de aandacht willen brengen. Het kan niet anders of dat zal tot succes
leiden.



