
Nog een mooi artikeltje uit ‘den oude doos’ van de redactie, gevonden op een rommel-

markt. Het artikel is, zoals wij ons hebben laten vertellen, uit de jaren 30. 
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       

 

Raamsdonksveer bezit een haventje, zóó schoon en pittoresk, dat iedere 
schilder er van zou watertanden !                                                                     

 

Beschouw maar eens de foto met de sierlijke schepen, die gerijd liggen bij den  

ouden wilg. De wandeling neemt een aanvang bij de brug, die men op één onzer 

foto’s ziet, waar de sierlijke toren omringd is door de bloeiende lente. Overal langs 

het water heeft men voorts unieke gezichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

                                                                              Een fraai beeld leveren voorts de  

                                                                              kleine huisjes op aan den wal,  

                                                                              met de ranke bootjes ervóór. 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook fotografeerden we den man in zijn roeiboot,  

met flinke slagen rept hij zich langs het stille schip. 

 

 

En hoe vindt u het tafereeltje met de schippers 

kinderen ?  

 

 

                                                         Terugkeerend van het havenwandelingetje zagen  

                                                         we nog den muzikant met de harmonica,  

                                                         waarna grooten en kleinen blijkbaar met  

                                                         genoegen luisterden……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


